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Liturgie voor de eredienst op  
 

zondag   31 mei  2026  om 
 

10.00 uur in de Martinus Kerk te Halsteren 
 

 

 
 
Voorganger: ds.   Marina van der Zwaag 
Ouderling: dhr.  Henk Moerenhout 
Diaken: mw.  Dieneke van Weesep 
Organist: dhr.  Edu de Goffau 
Koster: mw.  Rika van Zwieten 
Videoteam: dhr.  Cees van der Zwaag 
Gastvrouw mw.  Margreet  Aarden 
 
ONTMOETING 
 
Voor de dienst luisteren we naar orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
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Moment van stilte 
  
De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars  
 
Aanvangslied   216: 1, 2 en 3 
 

1  Dit is een morgen als ooit de eerste, 

zingende vogels geven hem door. 

Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 

beide ontspringen nieuw aan het woord. 

 

2  Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed. 

 

3  Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag. 

 
Bemoediging en groet 
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige 
A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT 
V: die trouw blijft tot in eeuwigheid 
A: EN HET WERK VAN ZIJN HANDEN NOOIT LOSLAAT. 
V: Genade en goedheid is er voor jullie 
    en vrede, van God onze Vader, 
    die ook als een moeder voor ons is, 
    van Jezus Christus de Levende 
    door de heilige Geest 
A: Amen 
 
Kyriegebed, eindigend met het zingen van Lied   598, Nederlandse tekst 
 

Als alles duister is, 

ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, 

vuur dat nooit meer dooft    (een aantal keer) 
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Glorialied  675: 1 en 2 
 

1  Geest van hierboven, 

leer ons geloven, 

hopen, liefhebben door uw kracht! 

Hemelse vrede, 

deel U nu mede 

aan een wereld die U verwacht! 

Wij mogen zingen 

van grote dingen, 

als wij ontvangen 

al ons verlangen, 

met Christus opgestaan. Halleluja! 

Eeuwigheidsleven 

zal Hij ons geven, 

als wij herboren 

Hem toebehoren, 

die ons is voorgegaan. Halleluja! 

 

2  Wat kan ons schaden, 

wat van U scheiden, 

liefde die ons hebt liefgehad? 

Niets is ten kwade, 

wat wij ook lijden, 

Gij houdt ons bij de hand gevat. 

Gij hebt de zege 

voor ons verkregen, 

Gij zult op aarde 

de macht aanvaarden 

en onze koning zijn. Halleluja! 

Gij, onze Here, 

doet triomferen 

die naar U heten 

en in U weten, 

dat wij Gods kinderen zijn. Halleluja! 

 
 
OPENBARE GELOOFSBELIJDENIS: 
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Inleiding 
 
Voorstellen van hen die belijdenis gaan doen 
 
Doopgedachtenis en belijdenis (Gemeente gaat staan) 
 
Jullie, Tim, Maaike, Katelijn en Eline, die vandaag jullie doop willen beamen, en 
u allen die uw doop wilt gedenken, zing tegen alle kwade machten in wat de 
kerk belijdt, de eeuwen door: 
 
Zingen: Lied 340b. 
 

1  Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, 

Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, 

zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, 

die ontvangen is van de heilige Geest, 

geboren uit de maagd Maria, 

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, 

is gekruisigd, gestorven en begraven, 

nedergedaald ter helle, 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden, 

opgevaren ten hemel, 

zittende ter rechterhand Gods, 

des almachtigen Vaders, 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen 

de levenden en de doden. 

Ik geloof in de heilige Geest, 

ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, 

de gemeenschap der heiligen, 

vergeving der zonden, 

wederopstanding des vleses 

en een eeuwig leven. 

Amen, amen, amen. 

 
                                      (Gemeente gaat zitten) 
 
Handoplegging: 
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Gebed om de gave van de Geest 
 
Geloofsleerlingen gaan om de beurt knielen  
           
Geloften 
 
Zingen Lied 348: 9 en 8 
 

9  Er is gedoopt! 

Wij allen zijn verbonden, 

het voorgeslacht, de ouders, die hier stonden, 

de ganse kerk in één geloof. 

 

8  En laat de mond 

der kind'ren, die w' U wijden, 

eens, zelf ontwaakt, met ons uw naam belijden: 

wij leven vast in uw verbond. 

 

 
Verwelkoming door de gemeente                            (Gemeente gaat staan) 
 
V: Gemeente, draag hen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd, en ga 
met hen de weg van het Koninkrijk. 
 
G: WELKOM, TIM, MAAIKE, KATELIJN EN ELINE, KINDEREN VAN GOD, 
WELKOM IN DE KERK VAN CHRISTUS, WERELDWIJD EN IN ONS MIDDEN. 
 
                                                         (Gemeente gaat zitten) 
 
Katelijn en Eline zingen een lied, begeleid door Eline 
 
 
WOORD 
 
Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen 

 
Voor de kinderen 
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Schriftlezing  Matteüs  5:   13 t/m 16    door één van de nieuw belijdende leden 
 
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe 
kan het dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het 

wordt weggegooid en vertrapt. 

14  Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet 
verborgen blijven.  
15  Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg 
te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die 

in huis is.  
16  Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden 

kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
 
Luisterlied: “My lighthouse” van Rend Collective: 
https://youtu.be/HA8VtUPgqTc?is=2auRntJ_bWmZyX2i 
 
Vertaling:   Mijn Lichtbaken 
 
In mijn worsteling en in mijn twijfels 
In mijn falen wijkt U niet 
Uw grote liefde voert mij er doorheen 
Gij zijt de vrede in mijn rusteloze zee (2x) 
 
In de stilte laat U niet los 
In de vragen houdt Uw waarheid stand 
Uw grote liefde voert mij er doorheen 
Gij zijt de vrede in mijn rusteloze zee (2x) 
 
Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren 
Dat in de duisternis schijnt, U zal ik volgen 
Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren 
Ik vertrouw op de belofte 
Dat Gij mij veilig aan land zet 
Veilig aan land (3x) 
 
Ik zal niet vrezen wat de morgen brengt 
Iedere morgen verrijs ik al zingend 
De liefde van mijn God voert mij er doorheen 
Gij zijt de vrede in mijn rusteloze zee (2x) 
 

https://youtu.be/HA8VtUPgqTc?is=2auRntJ_bWmZyX2i
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Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren 
Dat in de duisternis schijnt, U zal ik volgen 
Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren 
Ik vertrouw op de belofte 
Dat Gij mij veilig aan land zet 
Veilig aan land (3x) 
 
Vuur voor ons, Gij zijt de helderste 
Gij zult ons door de stormen geleiden (4x) 
 
Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren 
Dat in de duisternis schijnt, U zal ik volgen 
Mijn Lichtbaken, mijn vuurtoren 
Ik vertrouw op de belofte 
Dat Gij mij veilig aan land zet 
Veilig aan land (3x) 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Meditatief orgelspel 
  
Zingen   Lied  793:  1 en 3 
 

1  Bron van liefde, licht en leven, 

voor elkaar zijn wij gemaakt 

door uw hand elkaar gegeven, 

door uw vinger aangeraakt. 

Laat ons op uw toekomst hopen, 

gaandeweg U tegemoet; 

dat wij samen lachend lopen 

in uw grote bruiloftsstoet. 

 

3  Bron van liefde, licht en leven, 

laat uw vreugde in ons zijn; 

is de blijdschap weggebleven, 

liefde maakt van water wijn. 

Dat wij dan elkaar beminnen 

zó dat zelfs de dood niet scheidt; 

niets kan liefde overwinnen – 
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liefde heeft de eeuwigheid. 

 
 
ANTWOORD 
 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “Onze Vader”, vertaling gemaakt door de 
belijdeniscatechisanten: 
 
Onze God die overal aanwezig is. 
Open onze ogen voor de grootsheid van Uw naam. 
Laat uw herderschap ons verrijken en uw wil gedaan worden, 
zoals dat ook in de hemel gebeurt. 
Geef ons vandaag wat ons lichaam nodig heeft. 
Help ons onszelf en onze naaste te vergeven, 
zoals wij U vragen ons te vergeven. 
Houd ons staande in de beproeving 
en leid ons altijd naar uw licht. 
Want wij geloven in uw grootsheid, 
die er is van voor het begin tot na het einde. Amen.  
 
Collecten 
 
 1e collecte voor  Diaconie 
 2e collecte voor  Eredienst en Liturgie 
 3e collecte voor  Onderhoud kerken 
 

Tijdens het collecteren zingen we  3 x   “Übi Caritas”  

 

Ubi caritas et amor, 

ubi caritas Deus ibi est. 

 
Luisterlied: “Ik wens jou” van Trinity: 
https://youtu.be/eCmv5xgfJSQ?is=cL7BI-uvUEgd-MkH 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
Slotlied “Magnificat” van Taizé, in canon, begeleid door Eline 
 

https://youtu.be/eCmv5xgfJSQ?is=cL7BI-uvUEgd-MkH
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Magnificat, magnificat 
magnificat anima mea, Dominum 
Magnificat, magnificat 
magnificat anima mea,  
 
Nederlandse vertaling: 
Mijn ziel maakt groot de Heer 
 
Zegen, gezongen Amen 

 
 
 
Zingen  Lied 425 
 

1  Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 

van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 

in Christus verbonden, tezamen gezonden 

op weg in een wereld die wacht op uw woord. 

Om daar in genade uw woorden als zaden 

te zaaien tot diep in het donkerste dal, 

door liefde gedreven, om wie met ons leven 

uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 
 
De nieuw belijdende leden worden door gemeenteleden gefeliciteerd 
 
 

 

 
 
 
 

MEDEDELINGEN 
Koffiedrinken 
Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven 
drinken en elkaar te ontmoeten. 
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Kerkdiensten 
Zondag  7 juni 2026 om 10.00 uur in de kerk van Nieuw Vossemeer In deze 
dienst gaat ds. Niels den Toom voor. 
 
Open kerk   
Zaterdag 6 juni 2026   10.30 – 13.00 uur 
Van harte welkom voor koffie/thee, gesprek of een luisterend oor. De 
handwerktafel en boekentafel zijn weer present. 
Tijdens open kerk is er een workshop “Ganzenveer” schrijven. Alleen als u zich 
heeft aangemeld, kunt u meedoen. 
Maar u kunt natuurlijk wel even kijken hoe mooi er geschreven wordt. 
  
Gemeentemoment op zondag 7 juni 2026 na de Eredienst in Nieuw-
Vossemeer 
 De kerkenraad nodigt u van harte uit om na de  
Eredienst van 7 juni 2026 rond 11:00 uur aan te sluiten bij het gemeente-
moment. 
  
Tijdens het gemeente-moment wordt u geïnformeerd over. 

1. Terugblik jaar 2025. 
2. Jaarrekeningen C.v.K. en Diaconie/ZWO door de penningmeesters van de 

colleges. 
3. Bijpraten over het Project samenwerking Brabantse Wal. 
4. Vragen aan de gemeenten: Ervaringen wijze van avondmaal vieren in de 

kring, mededelingen op het scherm. 
5. Vragen vanuit de gemeente. 
6. Sluiting. 

  
De jaarstukken van C.v.K. en Diaconie/ZWO liggen vanaf zondag 24 mei in 
beiden kerken om mee te nemen. 
  
De kerkenraadsleden zijn bereid en willen, als u geen vervoer heeft, 
gemeenteleden met de auto op halen. 
U kunt dat via Gerrit aanvragen. Daarmee hopen wij zoveel mogelijk 
gemeenteleden te ontmoeten. 
 
 
Volg ons op: facebook (@pghnv)  en Instragram (@pknhnv) of  www.pghnv.nl/ 
Berichtjes sturen naar:  communicatie@pghnv@gmail.com 
 

mailto:pghnv@gmail.com
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